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Ze zochten in ’n ander stad – en ik zei niks
En ze zochten in ’n ander straot – en ik zei niks
Ik wou wel protesteren
Da dit nie zomaar kon
Ik heb er aan gedacht mer niks gedaon
Was ’t te wijd van m’n bed misschien, of was ik te bang
Was ik blind of wou ik ’t nie zien, was ik te bang.

Refrein
Wie gaot er wa zeggen, wie houdt z’n eigen stil
Wie kunde nog vertrouwen en wie doet er wa-t-ie wil
Wie gaot er wa zeggen;
Iemand moet ’t zijn
Iemand moet ’t doen; mer kijk nie naor mijn.

Mer nou komen ze vur mijne vriend, ze komen vur jou
En ik zie ’t in jouw ogen, vriend; ge zit in ’t nauw
En ik zie da ge bang bent
Van de dingen um oew hene
Ge zegt: “Dit wordt steeds erger.
Dit is pas ’t begin”.
Mer ’t kan toch nie zo zijn, m’n lief; wa’t er gebeurt
Komen ze aan jou, dan komen ze aan mij, hedde ‘t geheurd

Refrein
Wie gaot er wa zeggen, wie houdt z’n eigen stil
Wie kunde nog vertrouwen en wie doet er wa-t-ie wil
Wie gaot er wa zeggen;
Iemand moet ’t zijn
Iemand moet ’t doen; ook als ik ‘t ben.

Ik lees elken dag de krant
En ik kijk naor ’t journaal
Ik zie hoe de wind draait
Ik zie ’t allemaol.

Refrein
Wie gaot er wa zeggen, wie houdt z’n eigen stil
Wie kunde nog vertrouwen en wie doet er wa-t-ie wil
Iemand moet wa zeggen;
Iemand moet ’t zijn
Iemand moet ’t doen 
en ik denk da ik ‘t ben.


